Overlijdensbericht Alda van der Linden

N

Verloren

Ik was je al verloren,

nog voordat het einde kwam.
Ik was je al kwijt,
voordat de dood je leven nam.
Ik was je al aan het zoeken,
ook al was je nog nabij.
Ik rouwde al,

want door alzheimer

ging het leven aan je voorbij.

Alda van der Linden
* Heeze, 23 december 1928 1 Heeze, 6 juli 2019
Namens Lenie van der Linden

U kunt persoonlijk afscheid nemen van Alda op donderdag 11 juli tussen 16.00 en
17.00 uur in Rouwcentrum Fiddelaers, Spoorlaan 9c te Heeze.

Woorden van troost kunt u sturen naar de familie Van der Linden, p/a Spoorlaan 9c,
5591 HT Heeze of met ons delen via www.fiddelaers.nl.

Het afscheid zal in besloten kring plaatsvinden.

Een speciaal woord van dank aan de medewerkers van de afdeling Mimosa
van Woonzorgcentrum Nicasius voor hun menselijke betrokkenheid.
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